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Les 20 
 woord: 

ה  משֶׁ

 

 

יתאבּר    שִׁ
 

          Ieder jaar wordt met מְחַת תוֹרָה  שִׁ   de תוֹרָה uitgelezen en beginnen we 

         meteen weer opnieuw met het lezen van de תוֹרָה. 

         In het eerste stuk wordt verteld hoe God de aarde heeft geschapen. 

         Lees de eerste zinnen uit תוֹרָה en zet een ronde om het woord dat ‘ water’  

         betekent en het woord dat ‘op’ betekent. 

 
     

           
 

 
 

 
 

 
           
          Als deze tekst in een boek wordt gedrukt staan er tekentjes bij ( die ‘ troop’  

          heten) om je te helpen de tekst op de juiste melodie te kunnen zingen. 
          De tekst hieronder is dezelfde als hierboven maar met de ’troop’. 

          Lees het nog een keer en let niet op de extra streepjes en puntjes. 
 

           

 
 

 
 

 
 

 
         

          De ‘ echte’ sefer תוֹרָה wordt geschreven zonder klinkers. Hieronder zie je  

         weer dezelfde tekst maar nu zoals het in de Tora staat. Kun je hem lezen?  

 
          


