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Les 19 
 woord: 

 מֶלֶךְ

 

 

לוֹם עֲלֵיכֶם  שָׁ  

 

Als we op ת בָׁ לוֹם het lied  שַׁ עֲלֵיכֶם  שָׁ  zingen, verwelkomen we de engelen   

van vrede en volmaaktheid in ons huis.  
 

Het Ivriet woord voor vrede en volmaaktheid wordt heel wat keren herhaald in 

dit lied, soms staat er een    ל-  of een  ַׁה-  aan het begin van het woord. 

 

1. zet een lijntje onder het woord voor vrede/volmaaktheid iedere keer dat je 

het tegen komt. 
 

    2. Het hebreeuwse woord מֶלֶך  betekent koning of heerser. Het komt van de  

        stam כ.ל.מ. . In dit gebed komen meer woorden van de stam .כ.ל.מ  voor. 

        Let op: Het woord אֲכֵי ל   .komt niet van dezelfde woordfamilie  מַׁ

        Zet een rondje om alle leden van de כ.ל.מ.  woordfamilie 

 
     3. Oefen het gebed hieronder: 

   
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 


