
 

 Beste ouders/verzorgers. 
 

Zoals jullie al gemerkt hebben zijn wij bezig met het leren van hebreeuwse letters 
aan de kinderen. 

De bedoeling is dat wij (bijna) elke week een nieuwe letter aanbieden. 
We leren de letter aan door de klank aan te leren, dus niet de naam van die letter. 

Dus bijvoorbeeld de “Sje”, en niet de “Sjin”.  
En de “Te” in plaats van “Tet”. 

 
De kinderen hebben allemaal een eigen doosje met hun naam erop gekregen.  

In dat doosje zit een soort knijpertje met de desbetreffende letter op een kaartje,  
die we die dag geleerd hebben. 

De bedoeling is dat de kinderen thuis die letter in de knijper plaatsen  
en bijvoorbeeld op tafel, schoorsteen of boven hun bed zetten.  

Zodat ze de letter ook de hele week thuis  kunnen oefenen, waardoor  
het leren nog leuker worden en waarschijnlijk blijven de letters dan beter hangen. 
Want 1 keer per week op de joodse les is niet genoeg. 

We willen dus graag jullie hulp en vergeet vooral niet het doosje met letter, elke 
week mee terug te nemen naar de joodse les. Anders kunnen wij de nieuwe letter 

niet meegeven, want die krijgen de kinderen alleen mee als ze het doosje bij zich 
hebben. 

We hebben de laatste weken gemerkt dat het doosje erg belangrijk is voor de 
kinderen, dus willen jullie de kinderen proberen te helpen herinneren om het  

doosje niet te vergeten. 
 

Alvast bedankt,  
 

 
p.s. Wij zijn heel trots op jullie kinderen, ze doen goed 

hun best en  

gaan heel fijn met elkaar om tijdens de lessen. 
 
 


