
 

toe bisj-vat, toe bisj-vat  

chag ha-jom le-gan 

chag la-pe-rach 

chag ha-ja-är 

chag le-chol ie-lan 

 

 

 

 

 

 

toe bisjvat, toe bisjvat 

vandaag is het feest voor de tuin 

feest voor de bloemen 

feest voor de bossen 

feest voor alle bomen 

 

 

 

leer het liedje zingen 

ga op www.rimon-ljloc.nl en klik op ouders/muziek 
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toe bisjvat 

Toe Bisjvat is een leuk feest. Wij vieren dan 

de verjaardag van alle bomen.  

Toe Bisjvat betekent: de 15e van de maand 

sjevat. Bij ons is het dan nog winter maar in 

Israël begint alles te groeien. Als eerste van 

alle bomen gaat de amandelboom bloeien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zet de amandelboom in bloei. 

Teken/plak de boom vol roze bloesem. 
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http://www.rimon-ljloc.nl/


Wij moeten goed 

voor onze bomen 

zorgen. Dan blijven 

de bomen in onze 

tuinen, parken en 

bossen groeien. 

Bomen zijn erg 

belangrijk voor 

ons. Bomen zijn 

mooi en geven ons allerlei dingen.  

 

Bomen geven ons lekkere vruchten om te 

eten. Bomen geven ons hout. En van dat hout 

maken wij tafels en stoelen en nog veel meer 

dingen. In de takken van de bomen maken 

vogels hun nesten. Tussen de wortels van de 

bomen maken muizen hun holletjes. Aan de 

takken van een boom kun je fijn 

schommelen. 

En er zijn nog meer goede dingen waar 

bomen voor zorgen. 
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 In de mand zitten vruchten die in Israël groeien. 

Teken, plak of schrijf zoveel mogelijk verschillende  

vruchten in het vak. Misschien weet jij er wel 15. 
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Het is een oud gebruik, om met Toe Bisjvat 

allerlei vruchten te eten, die in Israël groeien. 

Als het kan eten wij 15 verschillende soorten 

fruit. Als het kan vruchten die uit Israël 

komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het eten van een vrucht die aan een 

boom groeit zeggen wij deze beracha: 

 

baroech  ata  adonai  eloheenoe 

melech  ha’olam 

boree  perie  ha’eets 

 

zeg de beracha en eet fruit van een boom 
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niet alles wat in deze boom staat is waar. 

streep de fouten door. 

wat vind jij fijn van bomen? schrijf dat erbij. 
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Bomen zijn voor Israël erg belangrijk 

In Israël wordt Toe Bisjvat op een leuke 

manier gevierd. Alle schoolkinderen gaan op 

deze dag kleine boompjes planten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
plant de boom.    ga van 1 naar 2 naar 3 enz. 
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Wanneer je niet in Israël woont kun je geld 

geven aan het JNF ( Joods Nationaal Fonds). 

In Israël worden dan bomen geplant. Zo help 

je ook van Israël weer een land te maken met 

mooie parken en bossen. 

Kijk eens op de site van het JNF: www.jnf.nl 
 

teken of plak in het vakje een mooi bos. 
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Toe Bisjvat 
 
 

 
 

 
 

Werkboekje 6-8 jaar 
 

samenstelling Matty van Eldik 


