WOORDPUZZEL deel 1
Vul de 14 ontbrekende woorden in.

Maak gebruik van de woorden in het vak onderaan de bladzijde.
Tip: kijk in ‘Mijn Joodse Jaar’ of '‘Mijn eigen Haggada’ als je het niet weet.

Ieder jaar als het lente wordt vieren wij een hele week

De eerste avond heet avond. Wij zitten dan met elkaar

aan een mooi gedekte tafel.

De tafel ziet er anders uit dan op gewone dagen. Op de tafel staat een groot

bord, de
Hierop ligt (bitter kruid) en (lamsbotje),
Er ligt ook een (ei) en .(groente)

op en een mengseltje van appel, noten en wijn

Om de groente in te dopen is er een schaaltje met zout

Onder of naast de sederschotel liggen drie

Er staat ook een beker voor de profeet op tafel.
Eris waar wij allemaal glazen van drinken.
Als de seder begint lezen wij uit de weer het

verhaal dat wij ieder jaar opnieuw aan onze kinderen vertellen:

‘Slaven waren wij van de Farao in Egypte ........ nu zijn wij vrij.’
beetsa charoset elijahoe haggada
karpas maror matsot pesach
seder sederschotel vier water
wyn zeroa
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WOORDPUZZEL deel 2

Zoek de 14 woorden uit het vak op de eerste bladzijde op in de matse.
De letters die overblijven vormen een zin die bij het verhaal van Pesach

hoort. Schrijf die op.

mIJAHOE

'l PESACHL B

|| ATATMYNE

/| TOSTAMVE

Il CHAROSET

11 SCOLRKWS

/| ASEDERY A

i1l PRGAZANR
‘1.l RET VNZEO
. 1| ADA GGAHR
/ ~ /| KEI MOSJ A
\L ESWATERM
~ - T,
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