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De Eeuwige zei tegen Jona, de zoon van Amitai: “"Ga op reis naar Ninevee, die grote stad,
ze denken dat ze onverslaanbaar zijn en bovendien zijn ze erg arrogant. De mensen zijn
daar zo slecht dat Ik heel boos op ze ben en de stad wil vernietigen!”

Maar Jona ging ervandoor de andere kant op naar Jafo en daarna op de boot naar
Tarsjiesj. Hij hoopte dat hij zich zo aan de opdracht van God kon onttrekken.

Ze waren nog maar even op weg toen de Eeuwige een hevige storm liet opsteken. Het
schip dreigde te breken en matrozen begonnen tot hun goden te bidden. Jona lag
ondertussen te slapen! De schipper maakte hem wakker en zei; ‘Hoe kun je nu slapen,
bidt ook tot jouw God!’

De bemanning besloot het lot te laten aanwijzen wie de oorzaak van deze ellende was en
het lot viel op Jona.

Jona vertelde wie hij was en hoe hij dacht dat het kwam dat het zo stormde. De Eeuwige
was boos op hem.

Jona zei dat de mannen hem overboord moesten gooien. Eerst wilden de matrozen dat
niet, maar nadat ze ook de Eeuwige om vergeving hadden gevraagd voor hun daad,
gooiden ze Jona inderdaad overboord. Meteen ging de storm liggen en werd de zee
rustig.

De Eeuwige liet Jona niet verdrinken maar stuurde een grote vis die Jona opslokte. Drie
dagen en nachten zat Jona in de buik van de vis. Hij begreep dat het fout was dat hij niet
naar God had geluisterd. Hij begon te bidden en beloofde beterschap. Toen liet de
Eeuwige Jona op het land uitspuwen.

Opnieuw stuurde de Eeuwige Jona naar Ninevee en deze keer ging hij. Daar liep hij
roepend door de stad: ‘nog 40 dagen en dan zal Ninevee ten onder gaan!’. De inwoners
van de stad hoorden wat Jona zei, ze kregen spijt van hun slechte manier van leven.
Toen de Eeuwige zag dat zij anders begonnen te leven liet hij de stad niet ten onder
gaan.

Jona was daar boos over. Ik wist het wel’, zei Jona tegen God, ‘U houdt zoveel van de
mensen dat ik wel wist dat U ze zou vergeven. Daarom wilde ik Uw opdracht niet
uitvoeren’. Maar God antwoordde hem: ‘Is het terecht dat je zo boos bent?’

Jona vertrok en ging op een afstandje naar Ninevee zitten kijken. Hij had een kleine
soeka gemaakt om in de schaduw af te wachten wat er met de stad zou gebeuren. Ter
bescherming liet de Eeuwige een wonderboom groeien waar Jona heel blij mee was. Hij
zat heerlijk koel onder de boom.

Maar de volgende ochtend liet God de boom door een worm aanvreten en de boom
verdorde. De zon brandde weer op Jona’s hoofd en Jona had de pest in en zei: 'Ik was
nog liever dood!’

De stem van de Eeuwige klonk nogmaals: ‘Jona als jij nu al zo verdrietig bent om deze
boom, waar je helemaal geen moeite voor hoefde te doen, zou ik dan niet bezorgd en

verdrietig zijn om een grote stad vol mensen, waarvan er velen onschuldig zijn en dan
nog al die dieren?

De vergevingsgezindheid van de Eeuwige is zo groot dat als je werkelijk spijt hebt en je
leven betert je alles vergeven wordt.
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Naam:

JONA - WAAROM?

Beantwoord alle waarom vragen. Niet genoeg ruimte, :
gebruik een extra blad papier.

Waarom probeerde Jona weg te lopen voor God?-

Waarom gooiden de matrozen Jona in de zee?

Waarom stuurde God een grote vis om Jona op te slokken?

Waarom besloot God om Ninevee niet te verwoesten?

Waarom liet God de boom dood gaan?

Waarom was Jona boos? (meer dan 1 reden geven)

Waarom zegt God tegen Jona ook nog ‘......... en dan nog al die dieren’

Waarom lezen wij het boek Jona op Jom Kipoer?
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